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Ze vielen. Niet van hun geloof, maar wel van het bordje “regeerakkoord 2.0”. Het kabinet is
weg. Plop. Alsof iemand de stekker uit een halflege waterkoker trok. En nu? Nu zitten we
alweer een jaar te koekeloeren naar een toneelstuk waarin niemand zijn tekst kent, maar wel
allemaal tegelijk wil praten. Over elkaar, tegen elkaar… en vooral: niet met elkaar.
Ministers zonder handleiding, fractieleiders met geheugenverlies en plannen… ja, plannen
liggen er zat, maar vooral op stapels, niet in uitvoering. De ambtenaren fluisteren: “Zo moet
het!” Maar de bewindspersonen denken: “Wat een leuk advies… ik negeer het even.”
En daar, in de coulissen, hoor je de roep van het volk. Sommige roepen verstandig, andere
schreeuwen alsof ze auditie doen voor een woedend YouTube-kanaal. Eén iemand noemde
z’n eigen premier een lapzwans – wat opvallend is, want hij had ‘m zelf nog op de stoel gezet.
Zoiets als een kok die de soep verbrandt en dan de lepel de schuld geeft.
En dan heb je nog de “vrijwillige grenswachten”… die zelf even kwamen handhaven alsof het
Fortnite was. Democratie wankelde op z’n sandalen.
Maar goed. Laten we niet alles kapotdenken. Want stemmen, lieve luisteraars, stemmen is
als douchen: je moet het regelmatig doen, en niet alleen als het stinkt. Kies met je hoofd, niet
met je hiel. En vergeet niet: een goed bestuur is als een orkest. Het klinkt pas lekker als niet
iedereen een solo probeert te spelen.

Door de val van het kabinet was het voorspelbare gebeurd. Maar wat nu na meer dan een
jaar een land dat stillag op diverse terreinen door de coalitiebesprekingen en de
regeringsbesprekingen en de besluiteloze beloften van ministers die niet wisten hoed je zo’n
beroep zelf moet managen. Daar is ook geen echte opleiding voor. Maar dan moet je mensen
op posten benoemen die wel wat van de speciale materie begrijpen en zeker meer ingelezen
zijn zodat ze bij het overleg met de Tweede Kamer hun ideeën en mogelijke besluiten wel
duidelijk kunnen verwoorden in plaats van steeds iets te roepen en dat te blijven herhalen en
dat dit dan niet tot een uitvoerbare wet komt.
We noemen geen namen, want we moeten door. Het is niet te hopen dat er weer een jaar
verloren gaat met loze verkiezingsbeloften en coalitie-sluipen in modder en loopgraven
voordat er wat gebeurt in allerlei dossiers die op doorwrochte plannen liggen te wachten. Als
je hoort dat vele ambtenaren die die ministers moeten helpen met hun kennis en dan soms
zelfs tegen hun bewindsman of bewindsvrouw ingaan, dan zou je beter uit de ruif van
topambtenaren kunnen putten voor wat betere ministers en staatssecretarissen.
Dus, we hopen dat de stapel aan fractieleiders nu per direct gaat stoppen met alleen andere
partijen uit te willen sluiten of modder te blijven gooien naar mensen waar ze toch nog wel
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eens misschien mee samen moeten gaan werken om dit land boven water te kunnen houden.
De verschillen zijn echt kleiner dan ik uit monden van die mensen hoor. Dan hoor je dat ze
alleen die soms zelfs hatelijke opmerkingen alleen voor de buhne maakten bij hun
respectieve partijcongressen.
Ook hopen wij dat de stemgerechtigden nu eens met verstand gaan stemmen en niet vanuit
hun hielen in het zandgevoel. Nu haal ik toch nog maar even het ultieme haatgevoel naar
boven van de man met een lid. Deze potentaat meldde onlangs dat zijn eigenste premier van
het hard gevallen kabinet een lapzwans van de zuiverste soort is, terwijl hij die zelf had
gepolst. En … dat de malloten die eigenhandig de grens gingen bewaken om asielzoekers
tegen te gaan houden een prachtige actie hadden uitgevoerd. Dit is zeker in alle twee de
zaken zagen aan de democratie als je zulk volk werk laat doen waar ze niet voor opgeleid
zijn. Wat is het verschil hier dan, dacht ik meteen, met die lui die op hun zolderkamertjes in
het verleden de pedofielen onder ons op gingen zoeken om ze lichamelijk te straffen.
Laten we met verstand gaan kiezen en alle goede instanties die we in dit nog mooie land
hebben hun werk laten doen met onze sympathie. Dan hebben we het over zoveel beroepen
die belangrijk zijn en die we nodig hebben. Een goede regering wordt door ons allen gekozen.
Stem mee!
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Er was eens… een huis. Niet zomaar een huis, maar een huis dat klonk als muziek, rook naar
vers toneel en voelde als een warme plak cake na een boekenclub.
Maar op een zekere donderdagavond — jawel, eentje met zwoele zomerlucht en verhitte
raadszalen — ging het licht in dat huis knipperen. Niet door een stroomstoring, maar door
bestuurlijke kortsluiting.
Aan weerszijden van het gemeentehuis stond het publiek. Niet voor een première, maar voor
protest. Zingend. Met een spreuk die klonk als een echo van het verleden: “Het Evertshuis is
ons huis.” Geen opera, wel drama.
Binnen zaten de spelers van een andere voorstelling. Eén met spreadsheets, beleidsnota’s en
een wethouder die vond dat pianodocenten ook prima konden teleporteren naar verre
kernen. Want hé, een vleugel is toch gewoon een draagbaar instrument, niet?
Het huisbestuur was al van het podium gestapt. Voelde zich geen acteur meer, maar
rekwisiet. En buiten keken de oude muziekkorpsen vanuit de coulissen toe. Die zijn er immers
niet meer.
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Er werd gesproken over geld, over muren die scheuren, en plannen zonder dak. Over cultuur
die je niet kunt laten rondrijden als een snackbar op wielen. En over de wens dat cultuur
geen sluitpost is, maar een hartslag.
Eén ding werd duidelijk: het verhaal is nog niet uit. Maar als iedereen het script even
herleest, kunnen we misschien eindigen met een happy end — zonder dat het doek ooit echt
hoeft te vallen.

Donderdagavond 5 juni ging er voor de tweede maal een protestmars door het dorp met de
eis om de culturele functies van het Evertshuis voor de hele gemeente te kunnen behouden.
De groep protesteerders vormde aan beide zijden van de ingang van het gemeentehuis een
haag om de arriverende wethouder, de raadsleden en commissieleden toe te zingen met de
spreuk: “Het Evertshuis is Ons Huis”.
Waarom waren deze mensen op de been hiervoor? Omdat er in het nabije verleden
verontrustende feiten ontstonden door onenigheid over het voortbestaan van het Evertshuis
in zowel culturele als in financiële vorm. Ondergetekende was erbij en geeft hier een niet
geheel objectief verslag van zowel de gebeurtenissen voorafgaand aan dit hete avondje in
het gemeentehuis als wel de aangedragen visie van de wethouder en de meningen hierover
van de partijvertegenwoordigers tijdens deze vergadering met maar één agendapunt; de
toekomst van het Evertshuis als hét centrum voor culturele zaken in onze gemeente. Twee
besturen lagen met elkaar in de clinch hierover. Het bestuur van dat Evertshuis en het
College van B&W. Het bestuur van hetEvertshuis heeft haar functies neergelegd omdat zij
zich in het overleg niet als een volwaardige gesprekspartner voelden, maar meer als een
klankbord dat alleen incasseert en niet mee mag denken.
Er is volgens de wethouder sprake van een te eenzijdige invullen van taken die niet allemaal
de andere kernen bereiken. Zo moeten bv. Muzieklessen ook in die andere kernen kunnen
plaatsvinden, dichter bij de kinderen die hier aan mee willen doen. Dit alleen al was volgens
andere politici geen goed idee en zelfs een onderdeel van de onhandige en onpraktische visie
van de wethouder. Je kunt niet als muziekdocent steeds maar heen en weer rijden met bv.
Een piano. De cliënten moeten wel een afstandje kunnen en willen afleggen voor bv. de
muziekles.
Een ander nogal rammelend onderdeel vormden de financiën. Volgens het bestuur van het
Evertshuis speelde de organisatie quitte en waren er geen verliezen. De adder zat hem in het
feit dat de gemeente al 10 jaar geen fatsoenlijk onderhoud heeft gepleegd en dat dat een
gezond cultureel klimaat bemoeilijkt. Bodegraven-Reeuwijk geeft van alle Nederlandse

http://basvanzetten.nl


Voorleesboekje uit 1961 van Jaap Ter Haar; Tuffy – Deel 1

de Muziek Experts is medemogelijk gemaakt door BasvanZetten.nl

gemeenten het laagste bedrag uit per inwoner aan cultuur. In deze vergadering vlogen oude
en nieuw voor te stellen mogelijke bedragen in het rond.
Het was zeker duidelijk dat de wethouder geenszins ter tafel kwam met een werkbare visie,
maar wel gezorgd heeft voor onrust en angst voor nog meer kaalslag wat betreft cultuur in
onze gemeente. De wens van de meeste partijen was om niet te tornen aan de bestaande
culturele uitingen die hier betaald en georganiseerd worden zoals theatervoorstellingen,
korenfestivals, de bibliotheek en muzieklessen. Maar ook om samen tot een betaalbaar plan
te komen waar best wel wat geld voor gebruikt mag worden. Er zijn al twee muziekkorpsen
ter ziele gegaan naast ook het Kaasmuseum. En muzieklessen zijn duur, maar blijven hopelijk
beschikbaar in het Evertshuis.
Andere kernen hebben ook zaaltjes en daar moet ook genoeg aan cultuur kunnen gebeuren.
Maar de mensen uit al onze kernen moeten wel mee gaan doen met het culturele aanbod,
ook als dat is om een afstandje naar Bodegraven-Centrum te moeten afleggen. Met wat meer
bekendheid over wat er allemaal te doen en dat dat leuk én informatief én interessant kan
zijn, moet het lukken dat vele mensen meer gebruik gaan maken van de nu nog bestaande
voorzieningen. Meer bezoek betekent meer geld en een betere balans. Alle schouders
eronder en het Evertshuis hoeft niet opgedoekt, maar blijft een bruisend midden van en voor
onze inwoners!
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Stel je voor: een wereld waarin je precies weet wie je bent.
Mannelijk, vrouwelijk, of ergens precies daartussenin.
Eenvoudig toch? Niet te ingewikkeld, niet te veel gedoe.
Maar ja, zulke werelden bestaan alleen in sprookjes.
Want hier, in het echte leven, is alles een beetje… anders.
Een beetje gevaarlijker. Een beetje rommeliger.
Je hebt de mannen. De echte, stoere, harde mannen.
En de vrouwen. De zachte, liefdevolle, zachte vrouwen.
Althans, dat denken we.
Want wie bepaalt dat eigenlijk?
En wat als het anders blijkt?
Dan komen de stemmen van TikTok en hun volgers — de nieuwe orakels van wijsheid.
Die zeggen: zo hoort het, en zo niet.
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Maar soms lijkt het meer op een spelletje, waarin niemand de regels echt kent.
Is overdreven mannelijkheid gevaarlijker dan overdreven vrouwelijkheid?
Misschien.
Of misschien ook niet.
Misschien is het gevaar juist dat we blijven vragen wie ‘de echte’ is.
En vergeten dat mensen altijd meer zijn dan woorden op een scherm, of hashtags, of een
mening die je snel liket.
Dus luister goed, en onthoud: de waarheid ligt vaak niet aan één kant.
Maar ergens… ertussenin.

Door Tiktok en makers van content voor dat medium zijn mensen vergiftigd geraakt. Velen
van de volgers van die influencers menen dat hun ideeën en ook vaak oproepen nuttig zijn
om op te volgen. Zo kan het gebeuren dat de kijkende mensen en in veel gevallen de
jongeren zaken oppikken die in het geheel niet kloppen en slecht zijn voor je menszijn. Er zijn
al genoeg gevallen van mensen die ongekeurde medicijnen kopen en daar zieker van worden
dan via adviezen door gediplomeerden in de gezondheidszorg. Of dat men het lichaam wil
verfraaien en dan met gevaarlijke fillers het omgekeerde bewerkstelligen. Moeten ze toch
nog daarna naar een wel gediplomeerde arts om de boel weer wat normaler te krijgen.
Naast die lichamelijke ingrepen met ongewenste verschijnselen stikt het ondertussen van
influencers die zich op dubieuze geestelijke en politieke vlakken hebben begeven. Zoals de
supermacho mannen die vrouwen als bezit beschouwen. Die zelfs jongens van 8 jaar
opdragen om hun oudere zussen in de gaten te houden en de baas over hen te spelen als
oefening voor hun mannelijke toekomst. En die transgenders als nieuwe duivels zien. En die
lesbiennes en zich wat vrouwelijk gedragende mannen als gevaar zien voor de echte
maatschappij. Een maatschappij van alleen hetero mensen aan beide zijden van de
geslachten. Want voor hen bestaan er geen andere mensen. Terwijl die transgenders ook
maar zo geboren zijn. Schuld van God of de Natuur. Maar nee, er worden allerlei
verdachtmakingen gecreëerd. Zoals dat homofiele mensen meteen ook pedofielen zijn en dat
transgenders aan zichzelf gesleuteld hebben die ipv een mannetje liever een vrouwtje willen
zijn of ook omgekeerd. De oproepen om zulke mensen te negeren of zelfs op te sluiten of nog
erger zijn niet uit de media te slaan of te verwijderen.
Gelukkig zijn er tegenwerkingen tegen die misdadige influencers, van wie al enkelen een
proces aan hun broek hebben gekregen. Om af te sluiten keer ik terug naar de titel van dit
stuk: Is overdreven mannelijkheid gevaarlijker dan overdreven vrouwelijkheid? Ik ken alleen
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maar mannen die hier ja op willen zeggen en geen vrouwen. Dat zegt al genoeg dunkt me.
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
We leven in een tijd waarin we vooral vooruit moeten kijken. Niet te veel terugblikken, want
daar krijg je maar gedachten van.
Geschiedenis? Ach, dat is iets voor mensen met vrije tijd, of een Netflix-abonnement zonder
wifi.
En tekenaars? Ja, leuk – zolang ze niet té scherp tekenen, of erger nog: beginnen na te
denken.
Want denken, dames en heren, is tegenwoordig een soort linkse hobby.
En tekenen met inhoud? Da’s verdacht.
Neem nou Jo Spier.
Een man met een pen zo vlijmscherp dat hij ermee de oorlog overleefde – maar niet de
geruchten erna.
Je zou denken: als iemand mooie lijnen kan trekken, laat hem dan vooral geen grijze
gebieden inkleuren.
Toch deed hij dat. En juist daarom is zijn verhaal vandaag misschien wel belangrijker dan
ooit.
Voor wie denkt dat cultuur iets is voor op een regenachtige zondag, laat dit dan je druppel
zijn.
We gaan het hebben over een man die tekende wat anderen niet durfden te zeggen.
En daardoor misschien wel méér zei dan wie dan ook.

Door een krantenbericht zie je een naam staan die ergens in je hersenpan meldt dat dit een
Nederlandse grootheid uit het nabije verleden is geweest. Je hebt er geen beeld bij of een
precieze tijd waarin de man, ook al heet hij Jo, leefde. Het blijkt een man te zijn om meer van
te willen weten. En dan blijkt dat zijn levensverhaal en zijn toptekentalent nu nog belangrijk
kunnen zijn in een tijd van, zoals ik het zie, verrechtsing en meer oppervlakkigheid.
Meer weten of meer denken gaan meestal samen en daar blijken vele lui niet veel mee van
doen te willen hebben. Die lui houden zich het liefst bij hun eigen waarheden die vaak
onwaarheden zijn en die de meningen of zelfs feiten van door hun geduide linkse
intellectuelen gewoonweg ontkennen.
Ik was eens op een voetbalclub en daar was ook wel eens een discussie over een actueel
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onderwerp. Toen zei een van mijn medespelers : “Jullie intuelen weten het altijd beter en dat
is niet zo”. Hij legde niets uit, of kon dat niet, maar hij had een belangrijke mening
geponeerd. En ik bleek voor hem een intueel.
Terug naar tekenaar Jo Spier. Hij werd later wel de overlevingskunstenaar genoemd.
Waarom? Dat is nu na de dodenherdenking en de bevrijdingsdag een mooi verhaal ter
overdenking. Wie weet moet zijn boek uit 1947 Pennevruchten weer eens uitgebracht
worden. Jo Spier tekende via zijn tekeningen ook meningen en menselijke zaken op. Plots
werd hij tijdens de oorlog verdacht van collaboratie met de Duitsers. De populaire tekenaar
was vooral beroemd door zijn prenten in de Telegraaf van voor de oorlog. En pas in 1947
wordt hij toch nog gearresteerd wegens die vermeende collaboratie. Hij heeft in de oorlog
vastgezeten in Kamp Theresienstadt. Daar moest hij door zijn talent tekeningen in opdracht
maken waardoor hij dat kamp wel overleefd heeft. De documentaire die Hitler liet maken van
dit modelkamp Theresienstadt was om andere landen en het Rode Kruis te laten zien dat de
Joden het echt wel goed hadden in de kampen. Jo Spier maakte hiervoor 332 tekeningen, ook
in opdracht, als een soort filmscript van de op te nemen scenes.
Die lieten op 25 vellen naast elkaar de hele op te nemen documentaire zien. Dat gaf voeding
aan de verdachtmaking van meegewerkt te hebben met de Moffen. Maar anders was Jo bij
weigering naar Auschwitz gestuurd. Na zijn korte detentie in 1947 is de man naar Mexico
gereisd. Nu is een tentoonstelling in Stedelijk Museum Zutphen te zien over de politieke
tekenaars van nu. Aanbevelenswaardig. Ook om eens op zoek te gaan naar Jo Spier’s heus
heel mooie en aangrijpende tekeningen.
Ter afsluiting een beschrijving van een van die tekeningen. Van Jip van der Toorn, waarin een
man tegen zijn kinderen zegt in een oorlogsgebied: Over 40 jaar krijgen jullie ook vast wel je
eigen twee minuten stilte. Dan denk je als toeschouwer: “Maken zij dat dan niet meer mee
dan”?
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Stel je voor… een samenleving waarin miljoenen kleine wezens in stilte samenwerken. Geen
protestborden, geen stakingen, geen debatten. Alleen toewijding. Werken tot het einde. Voor
een groter geheel dat ze zelf niet eens begrijpen.
Ze maken geen lawaai. Ze eisen niets. Ze zijn zelfs niet boos op ons. Maar terwijl wij ruzieën
over grenzen en geld, raken zij iets veel belangrijkers kwijt. Iets wat ze zelf maakten, met
hun eigen vleugels, hun eigen arbeid, hun eigen instinct. En dat wordt hun ondergang.
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In een wereld waar wij alles steeds sneller willen, zijn zij nog het laatste wonder dat blijft
hangen in precisie, balans… en tja, pure toewijding aan leven.
En toch: terwijl we debatteren over wolven, vliegt deze stille crisis langs ons heen.
Wat als ik je vertel dat de sleutel tot chocola, appels, en zelfs liefde in de lente… op instorten
staat?
Nee, dit is geen sprookje. Maar misschien… de laatste kans om er nog eentje te schrijven.

Dit stuk past bij deze dunne lente in een dikke zon. Maar de belangrijke bijen zijn niet meer
zo dik gezaaid. Ze zijn uitgedund. Er is weer sprake van een al langer bekend feit dat nu 30 %
van de bijen en hun volken de winter niet heeft overleefd. Bijen eten hun eigen honing. Door
onderzoek is bewezen dat er wel 30 pesticiden en kunstmestsoorten in die honing
doorgedrongen zijn. Zo sterven de bijen door hun zelf geproduceerde voedsel. Dit valt te
vergelijken met de vergiftiging van het zoete water door de medicijnresten die door menselijk
toedoen het oppervlaktewater fout beïnvloeden waardoor bv. zalmen hun routes niet meer
vinden en ga zo maar door.
Wij kunnen en moeten natuurlijk als Nederland wel hier veel aan gaan doen. Maar de andere
landen zullen hier ook allemaal in mee moeten gaan. Misschien kunnen de Verenigde Naties
deze bijenvolken wel redden in tegenstelling tot de vechtende mensenvolken. Dus met
logische maatregelen als vergif in de landbouw tegengaan en afvalwater ontdoen van
medicijnresten. Die volken hebben de mensenvolken heel erg nodig. Wereldwijd zal er snel
en efficiënt moeten worden ingegrepen. De techniek en voorschriften hebben we al, maar nu
de wil nog van regeringen. Vele milieugroepen laten al jaren weten wat er fout gaat en wat er
soms heel gemakkelijk goed gedaan kan worden om de bijenvolken op peil te houden. Er zijn
alleen al in ons land zo’n 80 soorten die al miljoenen jaren overleven en nu kan het echt
gebeuren dat ze binnen 50 jaar oplossen in het gif en in de tijd.
Er is veel reuring om enkele tientallen wolven die tot zelfs in de Tweede Kamer en de Eerste
Veluwe doordringen. Nu zal het echt nuttiger en belangrijker en van levensbelang zijn om
geld te reserveren en energie erin te stoppen en dus maatregelen te nemen voor die bijen
die dus ook in ons aller belang zijn. Dan kunnen de honing en de chocola en de aardappel en
allerlei andere levensmiddelen blijven bestaan door de bestuiving door deze hard werkende
dieren. Die hebben geen tijd voor oorlogen en leven slechts 6 weken. En…ze werken ook nog
eens voor niks voor ons.
Hoe die bijen zijn ontstaan vinden wij een mirakel en je zou bijna in een hogere macht gaan
geloven die deze beestjes heeft doen ontstaan om deze planeet levensvatbaar te houden.
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Bescherm alle dieren want als de mensen elkaar afmaken kunnen de dieren zeker ook wel
langer doorleven en dat willen wij mensen eigenlijk ook. Tijd voor positieve actie. Leve de
natuur en hopelijk ook de mens, maar dan moeten wij wel snel tot een algehele upgrade van
de natuur overgaan, anders zal het leven voor de mensheid overgaan. Mensheid, wees er
snel bij en red de bij!
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Soms gebeurt het… dat je iets hoort waarvan je niet wist dat je het gemist had. Niet op de
radio. Niet in de hitlijsten. Maar ergens diep in jezelf.
Een klank die aanvoelt als thuiskomen op een plek waar je nooit eerder was.
Een melodie die je niet alleen hoort, maar ook ziet. Ruikt. Voelt.
Een stem die je toespreekt met de zekerheid van een oude vriend,
terwijl de wereld even stilstaat en luistert.
En dan — op een onverwachte avond, op vertrouwde Hollandse grond —
komt het allemaal samen: licht, geluid, herinnering, emotie.
Geen hysterische show, geen spektakel voor de vorm.
Maar muziek. Pure muziek.
Lang, gelaagd, doordacht.
Gemaakt door mensen die het podium niet gebruiken om te schitteren,
maar om te delen.
Wat er die avond gebeurde, is nu vereeuwigd. Op schijf, in beeld, in geluid.
En straks, misschien… in jou.
Luister mee naar een moment dat je niet kende,
maar straks niet meer wilt vergeten.

Deze groep kennen de Muziek Experts nu vanaf 2011. In september 2023 waren we bij een
zeldzaam concert van dit Unitopia. Ze waren dus terug uit het verre Australië na 12 jaar om
vooral de nieuwe songs ten gehore te brengen. Maar er waren deze avond ook nog drie
oudere topwerkstukken te horen. Wij waren met vier man aanwezig. Dit stuk is geschreven
naar aanleiding van de nu verschenen dubbel-CD met de volledige live-registratie van dit
concert op een Blu Ray DVD.
We kennen al hun uitmuntende CD-uitgaven die in zowel enkele als dubbele en zelfs drie
dubbele platen verschenen. Hoogtepunten zijn volgens ons de CD’s The Garden en Artificial.
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De muziek is uitmuntend, zowel de songs, alsook de geluidskwaliteit samen met de video-
opnamen. De bandleden bewegen wat minder, maar de muziek is nog steeds van een
buitengewone klasse. Zachte en hardere en emotionele stukken passeren de oren.
De naam van deze uitgave is Unitopia – Alive And Kicking at the Boerderij, Zoetermeer –
Holland.
Er staan 9 werken op deze schijfjes. Ze zijn allemaal wat langer dan een normaal hitje van
andere bands. Zanger en componist Mark Truack zit op een kruk wegens opgelopen
rugproblemen, maar hij zingt nog steeds meeslepend en duidelijk. Met nog vier
gerenommeerde muzikanten worden de aanwezigen verwend. Enige maatschappelijke
teksten zijn mooi naast de meezingkraker als de song Tesla na de pauze met de
bemoedigende zin: “ We are, we are; all parts of the whole”.
Met schitterende close-ups is dit een dampende show zonder dat er veel contact is met het
enthousiaste publiek. Kortom, wij maken even reclame voor deze topband Unitopia die op de
toppen van zijn kunnen speelde. Het was een voorrecht om deze prachtige songcreaties mee
te kunnen maken. Nu natuurlijk een lied van Unitopia;
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Er was opschudding. Niet zomaar een klein misverstand, maar een gebeurtenis die de rust
van een gewone kamer volledig verstoorde.
Iets belangrijks was weg — dat voelde iedereen.
Verwarring vulde de ruimte.
Er werd gezocht, geroepen, getwijfeld.
Iemand stond daar… niet helemaal zoals je zou willen.
Geluiden van haast, voetstappen in de gang, stemmen aan de andere kant van de lijn.
En Tuffy?
Die was er ook.
Natuurlijk was Tuffy er.
Met plannen, ideeën en een stem die net niet de zijne was.
Iemand belde drie keer.
Iemand klopte.
Iemand weigerde zich te laten zien.
Er werd verwisseld, vergist, vermoed.
Rollen vervaagden, verwarring groeide.
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Dingen die niet hoorden, werden toch gedragen.
En toen — alsof het zo moest zijn — keek iedereen op, lachte opgelucht… behalve één.
Tuffy?
Die keek nog even om, pakte wat hij nodig had en verdween.
Zonder uitleg.
Zonder plan.
Maar met een missie die alleen hij begreep.

Op een markt heb ik een leuk jeugdboekje op de kop getikt.
Tuffy van Jaap ter Haar, welbekend van Saskia en Jeroen.
Hoofdpersoon Tuffy is heel klein en ondeugend.
De verkoopster vertelde me dat de 7 losse verhaaltjes in dit boekje uit 1961 allemaal geheel
op de radio zijn voorgelezen door Jaap Ter Haar.
Ik wil dit nu ook eens doen met het verhaaltje De Mevrouw In Het Bad.
Maar in twee delen zodat u er als luisteraar naar uitkijkt hoe dit verder gaat met dit
ondeugende avontuurtje.

Deel 2 : Blz 52 onderaan vanaf : “Héé… t/m 57
Zie aparte bijlage “Tuffy – deel 2”
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Iedereen kent ABBA, Loreen, Måneskin en Duncan. Winnaars die het Songfestival tot
popcultuur maakten. Maar wat als ik je vertel dat de échte schoonheid van Eurovisie soms
schuilt in wat we niét onthouden? In de liedjes die níet wonnen. Die wegzonken in de
eindstand, maar bleven drijven in je onderbewuste.
Vergeten parels. Niet glimmend van de punten, maar schitterend in eigen stijl.
Neem Ireen Sheer, die in 1974 voor Luxemburg zong met Bye Bye I Love You. Ze werd
overschaduwd door ABBA’s Waterloo, maar haar nummer was een krachtige voorloper van
de Franse popballad. Of Anne-Karine Strøm uit Noorwegen in 1976, met Mata Hari — een
feministische disco-hymne over een vrouw die haar lot in eigen handen nam, ruim vóór
Beyoncé “Single Ladies” zong.
In 1980 zond Turkije Ajda Pekkan uit met Pet’r Oil — jazeker, een opzwepend nummer over
olie en onafhankelijkheid, gezongen met Turkse glamour en West-Europese beats. De wereld
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snapte het toen niet, maar nu klinkt het als avant-garde.
En dan is er Belgisch icoon Liliane Saint-Pierre, die in 1987 met Soldiers of Love een
antioorlogsboodschap bracht in de taal van de windmachines. Ze eindigde elfde. Terwijl het
refrein nu actueler klinkt dan ooit.
Waarom luisteren naar die vergeten parels?
Omdat ze de soundtrack vormen van hun tijd. Omdat ze dingen durfden te zeggen waar de
winnaars misschien te veilig voor speelden. Omdat ze iets achterlieten dat dieper ging dan
een trofee: een gevoel, een boodschap, een melodie die pas jaren later begrepen werd.
Dus scroll niet alleen naar de winnaars op YouTube. Klik ook eens op die halve finalisten, die
landen met vier punten, die nummers zonder hitstatus maar met hart.
Want achter elke mislukte modedans en matige score schuilt soms een meesterwerk. Alleen
— het moest gewoon even rijpen.
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
Je zou denken: wat heeft het Eurovisie Songfestival in Basel, Zwitserland, in hemelsnaam te
maken met Bodegraven-Reeuwijk?
Nou, meer dan je denkt. Want als je goed luistert naar de liedjes van dit jaar, hoor je het
borrelen in de Bodegraafse binnenstad, rimpelen over de Reeuwijkse plassen, en echoën in
de lege gangen van het voormalige Lieverdje pand aan de Brugstraat.
Neem Claude’s “C’est la vie”. Een Franstalige bespiegeling over het leven, de ups en downs,
de weemoedige tred van de tijd. Als dát geen soundtrack is voor de gemiddelde fietstocht
over de Meije met tegenwind en een lekke band, dan weet ik het ook niet meer.
Of wat dacht je van Yuval Raphael’s “New Day Will Rise”? Een hoopvolle boodschap uit Israël
die eigenlijk precies past bij het gevoel dat je krijgt als de zon opkomt boven de Reeuwijkse
Plassen, je verse broodjes haalt bij Brood&Ko, en denkt: “Ja hoor, ik leef nog.”
Ziferblat’s “Bird of Pray” — mysterieus, geladen — had zó de titelsong kunnen zijn van een
documentaire over de lange wachttijden voor een vergunning bij de gemeente.
JJ’s “Wasted Love”, met die opera-EDM-storm? Perfecte soundtrack voor als je je auto
parkeert bij de Buurtsuper, maar erachter komt dat je portemonnee nog thuis op de
keukentafel ligt.
En dan hebben we Go Jo’s “Milkshake Man”. Een flamboyante Zweed met meer glitter dan de
kerstetalage van de Zeeman. Past wonderwel bij de jaarlijkse Bodegraafse jaarmarkt. Je weet
wel — die dag waarop je buren ineens een leren broek en cowboyhoed blijken te bezitten.
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Wat het Songfestival ons elk jaar opnieuw leert, is dat emoties universeel zijn. Liefde, verlies,
vreugde, verwarring, dansdrang — het maakt niet uit of je in Basel op het podium staat of op
het terras bij ‘t Wapen van Reeuwijk.
We delen het allemaal. Alleen dragen wij het liever in regenjassen dan in glittercapes.
En misschien is dát wel de connectie tussen Eurovisie en Bodegraven-Reeuwijk. We zijn
nuchter, maar ook dromerig. We lachen om te veel theater, maar stiekem… genieten we
ervan. We stemmen niet met onze telefoon, maar met ons hart.
Dus als je vanavond kijkt — of luistert — weet dan: tussen die rookmachines, hoge noten en
wapperende vlaggen, zit ook een stukje van ons.
Van het oude station, de nieuwe Jumbo, en het geluid van een kat op dakpannen bij
zonsondergang.
Dat is óók Eurovisie. Alleen dan met een lokaal sausje.
Dit delen:
Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) Facebook
Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) X
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